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“Ik was er echt klaar voor om
weer iets te gaan doen. Ik vond
het wel rete spannend hoor”

D E E L N E M E R  T U I N

Sinds wanneer werk je bij De Moestuin en hoe heb je De

Moestuin ‘gevonden’? 

“Ik ben afgelopen november 2024 begonnen, zo’n 6 maanden

geleden dus. Het ging toen helemaal niet zo lekker met mij. Ik zat

toen al 4 á 5 jaar thuis en het ging echt heel slecht. Ik ben toen bij

Altrecht terecht gekomen en uiteindelijk hebben ze mij aan een

werkcoach gekoppeld. Ik heb een passie voor werken in de tuin en

heb groene vingers, dus vandaar dat de werkcoach mij tipte om

eens bij De Moestuin te gaan kijken voor een activeringstraject in

de tuin.

”Ik was er echt klaar voor om weer iets te gaan doen. Ik vond

het wel rete spannend hoor. Maar De Moestuin heb ik echt

ervaren als een warm bad. 

Je wordt echt op je gemak gesteld. Ik ben begonnen met 3 halve

dagen werken. Inmiddels werk ik 2,5 dag in de tuin per week.  
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Wat betekent De Moestuin voor jou?

“Het zorgt voor mij voor een dag-structuur. En het

opbouwen van een werkritme. Ik zie het als een fijne

opstap naar betaald werk. Ik heb dat nu gevonden. Ik

vertrek namelijk eind mei naar Frankrijk om als tuinman

op een camping te werken voor gezinnen met een kindje

met een beperking. Daar kijk ik naar uit, maar ik ga De

Moestuin ook wel missen.

 Het is dat ik nu een hele fijne kans heb gekregen in

Frankrijk, maar als het aan mij had gelegen was ik wat

langer bij De Moestuin gebleven en had ik er zelfs 1

betaalde werkdag voor op willen geven.

“Ik word echt blij van De Moestuin merk ik. 

Ik merk echt dat ik op zondag eerder naar bed ga

zodat het eerder maandag is. Ik heb het hier echt naar

mijn zin“

 Wat voor impact heeft het op je leven? 

Ik ben echt een stuk vrolijker. Ik sta een stuk positiever in

het leven merk ik. Ik heb me nog nooit ergens zo

gewaardeerd gevoeld. Ik word gezien en ik word

gerespecteerd. Ik heb echt meer zin in het leven.

 “
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Wat is je leukste herinnering?

Ik kan me één specifiek moment herinneren; namelijk op

de tuin fietsen met een tuinder. Ik mocht een stukje

achterop bij haar op de fiets zitten. Ik vind het wel typisch

iets voor De Moestuin; er is hier niks te gek. We doen hier

niet altijd alles “zoals het hoort”. 

 Hoe zie jij de toekomst bij De Moestuin? 

Zo doorgaan. Het wordt alleen maar mooier. Het loopt wel

goed zo, wat mij betreft. Ik vind echt dat het moet blijven

bestaan. De plek is echt “nodig” voor deelnemers. Het

zou echt een ramp zijn als het hier zou stoppen. Het is

een mooi bedrijf. 

Heb je nog tips of iets wat je wil meegeven aan andere

deelnemers?

Vind ik moeilijk om te beantwoorden. 

“Ik zou willen zeggen tegen iedereen; durf gewoon

lekker jezelf te zijn. Alles is oke. “


