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“De Moestuin voelt voor mij als
‘familie’. Ik voel me onderdeel
van iets. Een fijne basis van

waaruit je kan groeien”

D E E L N E M E R  T U I N  E N  W I N K E L

Sinds wanneer werk je bij De Moestuin? 

“Ik werk nu 5 jaar bij De Moestuin. Ik ben begonnen tijdens corona,

toen was het nog veel rustiger en moesten we ons aan de corona

maatregelen houden. We pauzeerden bijvoorbeeld in een ander

gebouw en de mensen uit de bediening hielpen ook mee in de tuin.

We werkten destijds met buddy’s en ik kon daardoor bij mijn buddy

terecht met al mijn vragen. Dat was heel fijn.”

 

Hoe heb je De Moetuin ‘gevonden’?

 

“Ik was al een aantal jaar uitgevallen qua werk/studie. In een week

waarin ik niet zoveel te doen had ben ik op de site van

vrijwilligerscentrale gaan kijken wat voor opties er zijn. Ik ben toen

langs De Moestuin gegaan om eens te voelen hoe de plek voelde.

Dat voelde gelijk goed en ik heb mij toen zelf aangemeld.”
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Is De Moestuin veranderd in de afgelopen 5 jaar?

 “Ik heb het in het eerste jaar natuurlijk erg zien veranderen door de

invloed van corona. Verder heb ik veel wisselingen meegemaakt in

vakkrachten, deelnemers en vrijwilligers. Maar in de kern is De

Moestuin hetzelfde gebleven. Namelijk dat je je echt welkom voelt

hier. Dat je jezelf kan zijn.

“In de kern is De Moestuin in de laatste 5 jaar hetzelfde

gebleven, je voelt je écht welkom hier, je kan jezelf zijn”

Ik merk wel dat De Moestuin steeds drukker wordt. Het is echt een

populaire plek om naar toe te gaan. Ik hoop dat het De Moestuin

lukt om ondanks dit groter wordende succes dicht bij haar

kernwaardes te blijven.”

 

Wat betekent De Moestuin voor jou?

“De Moestuin zorgt voor mij echt voor verbinding. Me welkom

voelen, mezelf kunnen zijn. Het voelt als een familie, ik voel me echt

onderdeel van iets. Hiermee had ik in het begin nog wat moeite en

heb als doel voor mezelf gezet dat ik meer contact wilde maken

“De Moestuin voelt voor mij als ‘familie’. Ik voel me onderdeel

van iets. Een fijne basis van waaruit je kan groeien”

Ik merk nu dat ik meer contacten heb en daar zelfvertrouwen uit

haal. De Moestuin voelt als een fijne basis en daarom kun je hier

echt groeien. Je mag hier oefenen, het hoeft niet meteen goed te

gaan. Je mag fouten maken.”
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Wat voor impact heeft De Moestuin op jouw leven?

 “Het geeft mij dus echt zelfvertrouwen. En structuur in mijn leven.

Maar ook het gevoel dat ik onderdeel ben van een bedrijf. Een plek

waar je door kan groeien. Ik merk ook echt dat ik De Moestuin mis

als ik op vakantie ben. Dat ik zin heb om dan weer aan de slag te

gaan en weer het gevoel te hebben “thuis” te komen. Ik vind het

echt een unieke plek.”

Wat is je leukste herinnering?

““Over het algemeen is De Moestuin voor mij één grote leuke

herinnering. Als ik één specifiek moment mag kiezen dan denk ik

aan de zomer BBQ van een aantal jaar geleden. Het was toen zo

gezellig en er is gezongen bij het kampvuur. En ik vond het een

tijdje op de tuin heel leuk toen ik iedere keer jonge konijntjes mocht

knuffelen.”
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hoe zie jij de toekomst voor je bij De Moestuin (voor jezelf,

maar ook voor de organisatie)?

“Ik ben nu bezig met een traject naar betaald werk. Ik ga

wel iets minder werken, maar ik hoop dat ik zo lang

mogelijk nog één dag op De Moestuin mag werken.

Ik hoop eigenlijk dat ik iets terug kan doen voor De

Moestuin. Dat ik kan helpen in andere mensen

ondersteunen, maar ook meedenken met De Moestuin

“Ik hoop dat ik uiteindelijk wat terug kan doen voor De

Moestuin, dat ik kan helpen in andere mensen

ondersteunen”

Ik hoor dat er veel ideeën zijn om De Moestuin uit te

breiden, zoals het starten van een bakkerij. Ik hoop echt

dat De Moestuin bij de fijne basis blijft. Dit bedoel ik niet

negatief hoor, groei en verandering kan ook mooi zijn en

fijne dingen opleveren. Maar ik hoop dat de verbindende

factor blijft.“

 “


